
 

 

Proclamatie 
 

Ik, Prinses Dees van de Oellebolle, getrouwd met Hans Claassen en moeder van 
jonkvrouw Wendy en dochter Lisa. Niet geboren, maar wel getogen, als kwartje in 
het bokkenrijk Druten, terwijl ik inmiddels al bijna 30 jaar in Lauwe woon. Overdag 
ben ik te vinden in Tiel, waar ik als een zuster over de gangen van de 
verpleegafdeling ren en ‘s avonds de sterren van de hemel zing bij het Lauwes 
koor “trug in de ted”!!  

 

Verklaar hierbij:  

 

Ten eerste:   Ben ik MEGA TROTS om dit jaar Prinses van de Oellebolle te zijn.   

Ten tweede:   Dat mijn dochter Wendy dit jaar als jonkvrouw naast mij staat, maakt mij een 
gelukkig mens.  

Ten derde:   Prinses van de Oellebolle of samen met Hans achter de bar, het is mij om het even 
zolang ik maar de carnaval met jullie mag beleven.  

Ten vierde:   Willen we Prinses Ansje en jonkheer Michel super bedanken. Zij hebben als 
allereerste Prinses en jonkheer van de Oellebolle een geweldige carnaval gegeven.  

Ten vijfde:   Gaan we lekker feesten en doen we lekker maf. 4 dagen lang dansen en springen, 
het dak gaat eraf.  

Ten zesde:   Met carnaval is er geen verschil tussen rang of stand, slim of geniaal, blond of kaal 
feesten en drinken doen we allemaal.  

Ten zevende:   Dat de optocht weer schittert door de straten van lauwe, zodat iedereen kan 
genieten en zin heeft om een feestje te bouwen.  

Ten achtste:   Bedankt deelnemers en vrijwilligers, vrijwillig of onder lichte dwang, zonder jullie 
hulp en enthousiasme komt het carnaval en onze optocht nooit op gang.  

Ten negende:  Drink, leef en geniet, want het laatste rondje kennen we niet. 

Ten tiende:  Wij willen niks missen en alles meemaken, dus zullen wij Prinses Dees en 
Jonkvrouw Wendy als laatste afhaken. 

Ten elfde:  Ons Motto:   

 Met een lekker schrobbelaartje en goeie zin, houden wij de vaart er in!!   


